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Op de hemelse presentielijst
door Arie van der Stoep

Wist je dat je naam staat ingeschreven in de hemel? Toch is het zo! Het staat in de Bijbel.

Op een dag kwamen de discipelen terug bij Jezus. Hij had hen erop uitgestuurd naar allerlei steden en

plaatsen, om daar hetzelfde te doen als wat Hij deed: het Evangelie verkondigen en zieken genezen. (1)

Later komen ze terug. Ze zijn laaiend enthousiast over wat er allemaal is gebeurd. In geuren en

kleuren vertellen ze aan Jezus: Heer, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. (2) Op

hun bevel waren mensen bevrijd uit de overheersing door kwade machten.

Het boek van het leven

Jezus antwoordt dan: ‘Ja, ik heb het zien gebeuren! Ik heb jullie macht gegeven tegen het hele leger

van de vijand.’ Maar dan voegt Hij er iets aan toe. Iets opmerkelijks. Hij zegt: ’Laat dit niet je vreugde

zijn, dat de geesten zich aan jullie onderwerpen.’ Verheug je er liever over, dat jullie namen staan

opgetekend in de hemelen. (3) Anders gezegd: ‘Daar gaat het pas echt om, dat jullie namen voorkomen

op de hemelse presentielijst. Dat jullie dus onlosmakelijk met de hemel verbonden zijn en daar een

plaats hebt.’

Die hemelse presentielijst heeft een naam: Boek van het leven. In dat boek staan de namen van hen

die eeuwig leven hebben ontvangen. Wie daarin staat, zal in het eindoordeel, als de boeken

opengaan (4), ontkomen aan het oordeel. Waarom? Omdat Jezus in zijn plaats al het oordeel heeft

ondergaan. (5) Er is voor jou geen oordeel! (6)

Tegenover de engelen

Maar hoe komt je naam in dat boek, op die hemelse presentielijst, te staan? Simpel: Door in Jezus te

geloven! Hij zegt: Wie in de Zoon (= Jezus - AvdS) gelooft, heeft eeuwig leven - die staat dus in het

boek van het leven - en Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. (7)

Veel later, vanuit de hemel, voegt Hij er in een geweldige openbaring aan Johannes nog aan toe: ‘Ik

zal zijn naam ook nooit uitwissen uit het boek van het leven, sterker nog, Ik zal hem erkennen

(belijden) tegenover mijn Vader en tegenover zijn engelen, als iemand die bij Mij hoort.’ (8)

Geweldig, Jezus spreekt over je in de hemel! Vandaag! Je hebt een plaats bij Hem! Nu al! Kun je iets

mooiers bedenken?

Uit de Bijbel:

(1) Lucas 10:8-9.

Als jullie in een stad komen, ..., geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk van God is

nabij u gekomen.

(2) Lucas 10:17.



En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en ze zeiden: Heer, ook de boze geesten

onderwerpen zich aan ons in uw naam.

(3) Lucas 10:20.

Evenwel verheugt jullie niet hierover, dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheugt jullie,

dat jullie namen staan opgetekend in de hemelen.

(4) Openbaring 20:12.

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En

nog een ander boek werd geopend, het (boek) van het leven; en de doden werden geoordeeld op grond

van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken (= naar hun daden - AvdS).

(5) Galaten 3:13a.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden.

(6) Johannes 5:24.

(Jezus zei:) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft,

heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(7) Johannes 3:36a.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.

    Johannes 3:18a.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.

(8) Openbaring 3:5.

Wie overwint (= wie in Mij gelooft en vasthoudt aan zijn geloof - AvdS), ..., Ik zal zijn naam geenszins

uitwissen uit het boek van het leven, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn

engelen.
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